BUd /- . Koetshuis
Het is een goede manier om te kunnen Stationsstraat 7, Denderleeuw
praten en toch niet op cafe te moeten '

gaan.”

Elke woensdag van 9u tot 11u
Ali: * (niet in de schoolvakanties)
“Moest ik niet naar Babbelonié Romen, iR babbeloniée
zou deze Belgische mensen nooit leren
kennen.”

Dé ontmoetingsgroep
Jeannine: De Palaver voor Anderstaligen
“Ik Rom naar Babbelonié uit interesse: ik Seringenlaan 1, Denderleeuw ©0 dersta ge
leer veel bij en denk er achteraf veel over en Nederlandstaligen
na.”
* Elke donderdag van 19u tot 21u

(niet in de schoolvakanties)

Karima:

“Vroeger was ik bang om Nederlands te
spreken, maar hier gaat het goed.”

mail: marijke.verleyen@avansa-vlad.be
Tel: 09 330 2130
Website: www.babbelonié.be

Denderieeuw

Kom eens langs:
'tis gezellig,
interessant en gratis!

Dmderﬁeeuw' % ‘%‘., ",'."',‘?,TT"

v.u.: Eva Buyst, Avansa Vlaamse Ardennen-Dender vzw, Sint-Annastraat 8,
9630 Zottegem - ON: 0859 987 647, RPR Dendermonde, info@avansa-vlad.be




Babbelonie

de ontmoetingsgroep voor Anderstaligen en Nederlandstaligen

Wil je graag je stadsgenoten beter In Babbelonié komen Nederlandstaligen * Babbelonié is gratis.
leren kennen? en Anderstaligen samen, en praten we in
g[l"%ple; Oggeggesqr.el((jken gaan 0\(Ijer « Je kiest zelf of je elke week komt, of
o edaagse dingen, kinderen en ouderen,
Wil je graag samen met feesten, ziekte en gezondheid, werk, ... Soms.

Anderstaligen Nederlands praten?
+ Tijdens schoolvakanties is er geen

e e . . En we doen ook vanalles. We maken een Babbelonie.
Heb je zin in boeiende gesprekken wandeling, koken samen, nemen deel aan
en leuke activiteiten ? een buurtfeest. Of we bezoeken een . .
organisatie’ tentoonste[[ing’ - ° |nSChr|jven hoeft niet. Kom gewoon

langs.



